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Kerk van de eenheid in Christus te Son
7e zondag van Pasen
Voorbereiding

Orgelspel
In stilte bereiden we ons voor

Aanvangswoord

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is een beetje een stille zondag,
die de naam Exaudi draagt, Hoor Heer, ik roep.

Het werk van Jezus op aarde is voltooid, Hij is teruggekeerd naar God, die
hem gezonden heeft. We voelen ons een beetje alleen, verweesd.

Daarom ook wordt deze zondag wel wezenzondag genoemd.

Maar ook al heeft Jezus ons verlaten, Hij laat ons niet alleen. Het is aan ons
om in zijn geest, en in zijn spoor verder te gaan en in de wereld Gods liefde
en Gods daden te verkondigen.

Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

In het licht van de Paaskaars komt de opgestane Heer in ons midden.

Laten wij daarom ons licht aansteken aan het licht van Pasen.

Aansteken tafelkaarsen
Zingen Lied213 vers 1,2en5 Morgenglans der eeuwigheid

Bemoediging
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft,

Gebed van toenadering

O God, keer U om naar ons toe,
en doe ons weer leven met hart en ziel
laat ons, o Heer uw liefde zien

en geef ons uw heil!

o Heer! Hoor ons gebed

en laat ons roepen tot u komen.

Geef ons Heer, het licht van uw goed aangezicht.
Vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven!
Heilig mijn hart o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn in uw heiligdom,



door hem die onze meester is: Jezus Messias, Amen
Zingen Lied 27 vers 1,4 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Kyrie en gloria

Laten wij de Heer aanroepen om ontferming
voor de nood in de wereld

en zijn NAAM prijzen

want zijn barmhartigheid kent geen einde

Gezongen Kyrie eleison 367 d

Zingen Loflied 675 beide verzen Geest van hierboven

DE SCHRIFT
V. De Heer zij met u
a: Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Gij, oorsprong en einde van al wat leeft,
Gij wilt ons de goede en de rechte weg leren
door uw Woord

dat Gij gesproken hebt

door profeten en apostelen.

Open ons voor uw betrouwbare getuige
in wie Gij zelf ons nabij komt,

Jezus, de Levende,

in deze vreugdevolle tijd

en heel ons leven.

Amen

Eerste lezing: 1 Samuel 12: 19b - 24

Zingen Lied 31 vers 1, 15en 19 Op U vertrouw ik, Heer der heren
Evangelielezing: Johannes 14: 15 - 21

Zingen Lied 680 vers 1,2 en 3 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 663 beide verzen Al heeft Hij ons verlaten



GAVEN EN GEBEDEN
Toelichting op de gaven

Voorbeden,
met acclamatie: Lb 367¢ Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Stil gebed, afsluiting en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen Slotlied 416 alle verzen Ga met God en Hij zal met je zijn
Wegzending en Zegen

Gezongen Amen

Nieuwsbrief

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt de wezen zondag
genoemd, omdat Jezus naar de Hemel is opgevaren en de Geest, de helper
nog niet is neergedaald.

Moeten we daarom Hemelvaart als een afscheid beschouwen?

Vandaag zegt Jezus : ‘lk laat u niet als wezen achter, ik kom naar u toe’.
Jezus blijft in ons werkzaam.

Hij roept ieder van ons persoonlijk op om Zijn blijde boodschap verder uit te
dragen, in woorden en daden en om zo met volle inzet zijn liefdevolle
barmhartigheid door te geven.

Anneke Nieuwenhuizen



